
Als de juf zegt dat we gaan 

beginnen…

Als iemand een rondje door de klas 

loopt en zegt dat hij/zij er klaar voor 

is…

Loop een rondje door de klas 

terwijl je steeds zegt: Ik ben 

er klaar voor!

Schrijf het cijfer 3 op het 

bord.

als iemand vraagt of hij/zij al af is…
Als iemand zegt dat we nog moeten 

beginnen…

Ga staan en zeg: Nee joh, we 

moeten nog beginnen.

Zucht heel overdreven en zeg: 

Eindelijk!

Als iemand een verfrommeld 

kladblaadje op de grond gooit…

Als iemand een kladblaadje in de 

prullenbak gooit…

Pak het kladblaadje en gooi 

het in de prullenbak.
Zeg: Opgeruimd staat netjes.

Als iemand zegt dat we allemaal stil 

moeten zijn nu…

Als iemand met zijn/haar vinger voor 

de mond op de stoel staat…

Ga op je stoel staan en doe 

heel overdreven je vinger 

voor je lippen.

Maak op je tenen een rondje 

door de klas en ga weer 

zitten.

Als iemand zegt dat het wel fris is…
Als iemand zegt dat een fris windje 

toch lekker is…

Zeg: Lekker toch, zo'n fris 

windje

Zeg: Windje, windje? Heeft er 

iemand een scheet gelaten?



Als iemand een 3 op het bord schrijft… Als iemand een 2 op het bord schrijft…

Gum de 3 uit en schrijf het 

cijfer 2 op het bord.

Gum de 2 uit en schrijf het 

cijfer 1 op het bord.

Als iemand overdreven zucht en 

'eindelijk' zegt…

Als iemand zegt dat een ander normaal 

moet doen…

Loop naar diegene toe, tik 

hem/haar op de schouder en 

zeg: Doe normaal!

Klap twee keer in je handen 

en zeg: Dan doe je al gek 

genoeg!

Als iemand zegt dat opgeruimd netjes 

staat…

Als iemand zegt dat we supporters van 

schoon zijn…

Zeg: Wij zijn supporters van 

schoon.

Zeg: Met hetzelfde gemak 

gooi je het in de afvalbak.

Als iemand een rondje loopt op de 

tenen door de klas…
Als iemand zegt dat het nu wel stil is…

Zeg: Boh, wel stil hier. Roep: Nee, nou niet meer!

Als iemand vraagt of er een scheet is 

gelaten…

Als iemand een hard scheetgeluid 

maakt…

Maak een hard scheetgeluid.
Ga voor het bord staan en zeg: 

En nu is het afgelopen!



Als iemand een 1 op het bord schrijft…
Als iemand het woordje 'af' op het bord 

schrijft…

Gum de 1 uit en schrijf het 

woord 'af' op het bord.

Ga staan en zeg: Af? Ben ik nu 

al af?

Als iemand zegt dat je dan al gek 

genoeg doet…

Als iemand een kladblaadje op 

zijn/haar tafel legt…

Pak een kladblaadje en leg het 

op je tafel.

Verfrommel het kladblaadje 

en gooi het op de grond.

Als iemand zegt dat je het met 

hetzelfde gemak in de afvalbak gooit…

Als iemand op zijn/haar stoel staat en 

zegt dat we het nu wel weten…

Ga op je stoel staan en zeg: Ja 

ja, nu weten we het wel.

Ga voor het bord staan en zeg: 

Allemaal stil nu!

Als iemand roept dat het nu niet meer 

stil is…
Als iemand het raam open zet…

Zet het raam open. Zeg: Dat is wel fris.

www.lessenvanlisa.nl


