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Er was eens in een _______________ land, een dapper kind

genaamd _______________ . Samen met __________

geweldige moeder, _______________, woonde __________ in

een klein huisje aan de rand van een _______________ bos, waar

elke boom en bloem een verhaal te vertellen had.

Op een _______________ ochtend, terwijl de vogels vrolijk 

zongen, zei _______________: “Laten we op avontuur gaan! Ik wil

de geheimen van het bos ontdekken!” Moeder glimlachte en zei: “Dat

klinkt als een geweldig idee! Laten we onze rugzakken pakken met

_______________ en onze waterflessen vullen.

In het bos, waar de zonnestralen door de bladeren dansten, ontdekte

het duo een pad dat bedekt was met _______________

_______________ . Terwijl ze het pad volgden, kwamen ze een

vriendelijk dier tegen, een _______________, dat hen vroeg:

“Waar gaan jullie naartoe, _______________ avonturiers?”

“We gaan de verborgen waterval vinden!” antwoordde

_______________ vol enthousiasme. Het dier glimlachte en gaf

hen een aanwijzing: “Volg de _______________

_______________ en je zult het vinden.”
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Na een korte wandeling vonden ze de _______________ waterval,

die viel in een helderblauwe poel. De omgeving was

_______________ met _______________

_______________ en de geluiden van de natuur om hen heen.

Moeder zei: “Laten we een duik nemen in het water!” Ze sprongen in

het water en speelden samen, terwijl de zon boven hen straalde. Na

het zwemmen vonden ze een _______________

_______________ op de bodem van de poel. “Kijk een magische

_______________!” zei _______________. “Laten we hem

meenemen als herinnering aan ons avontuur!”

Terwijl ze terugkeerden naar huis, vertelde _______________ dat

ze een speciale wens had: “Ik wens ______________________

__________________________________, allerliefste mama!”

Moeder knuffelde _______________ en zei: “Dat is een mooie

wens. Samen kunnen we de _______________ avonturen beleven,

waar we ook gaan.”

En zo leefden ze nog lang en gelukkig, met vele avonturen die nog

zouden komen. Want wat is er mooier dan samen met je moeder de

wereld te verkennen?
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