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ik ga naar groep 8 
 

na de grote vakantie 

ga ik al naar groep 8 

ik een achtstegroeper?! 

wie had dat ooit gedacht 

 

een bijzonder jaar met de eindtoets 

en natuurlijk ook het afscheid 

maar wat ik leerde in groep 7 

heeft me daarop voorbereid 

 

ook al vind ik het reuze spannend 

een ding is klontje klaar 

groep 8 wordt zeker weten 

het allerbeste jaar 

 


