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ik ga naar groep 2 
 

eerst vond ik het best wel eng 

en moest ik nog heel erg wennen 

ik moest nog heel het schoolgebouw 

en de kinderen leren kennen 

 

dat lukte goed en langzaamaan 

vond ik mijn plekje in de klas 

ik leerde knippen en rijgen en tellen 

en welk seizoen het was 

 

ik verheug me op nog zo'n jaartje 

dan maak ik nog veel meer mee 

dan word ik als maar beter 

want dan zit ik in groep twee 

 


