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Ik ben een kerstbal 
 
Ik sta bij de kerstboom vol kransjes en slingers 
En kijk naar zo’n glimmende bal 
Ik kijk heel voorzichtig, blijf eraf met mijn vingers 
Ben veel te bang dat hij kapot knappen zal 
En moet je nu toch eens even kijken 
Die bal begint op mij te lijken 
 
Ik ben een kerstbal 
Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen 
We hebben het heel leuk daar met z’n allen 
We houden ons rustig, want we willen niet vallen 
 
De kaarsjes die geven een schitterend licht 
Dat schijnt heel leuk in mijn bolle gezicht 
Het is misschien een beetje mal 
Maar ik ben een kerstbal 
 
 


