Lieve papa

Gaat ‘je Kapot,
dan plak je mjjn band.
Ben 1K eens bang,
dan pak je mjjn hand.

Kan ik niet clapen,
vertel jij een verhaal.
Wat iK ooK nhodig heb,
JJj doet het allemaal.

Yoel ik me alleen,
dan ben jij mjjn beste vriend
En daarom heb jfj
een cadeautje verdiend.
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